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TER OVERDENKING 
 
Zomer 
 
De zomerperiode staat voor de deur. De scholen zijn langere tijd gesloten. 
Kinderen gaan naar een volgende groep, verlaten de basisschool en beginnen 
aan een nieuwe fase als brugsmurf, of hebben de middelbare school afgerond 
en stappen over naar een vervolgstudie of zijn op zoek naar een baantje. 
We maken ons op voor vakantie of blijven thuis – al dan niet noodgedwongen. 
In alle feestvreugde ontsnapt dat nog wel eens aan de aandacht. 
 
Er zijn mensen die niet op vakantie kunnen, vanwege een tekort aan financiën 
of vanwege een teveel aan ziekte. Het is ‘in het klein’ als met de zondag: een 
dag die voor velen van ons wordt benut om sociale contacten te onderhouden. 
Bezoekjes aan familie en vrienden worden op die dag gepland. 
Maar er is ook veel eenzaamheid, juist voor die mensen die niet zwemmen in 
de rijkdom van sociale contacten. Het is een beetje als met Kerst, waarbij de 
gezelligheid en samen lekker eten centraal staat, behalve voor die mensen die 
daar niet aan mee kunnen doen. 
 
Vakantietijd, een heerlijke tijd om even afstand te nemen van de dagelijkse gang 
van zaken (hoe boeiend en rijk die dagelijkse gang van zaken ook kan zijn). 
Ik verheug me op vakantiedagen, waarin er rust is om lekker te lezen in diverse 
detectives, maar ook in diverse dichtbundels van met name Rutger Kopland. 
Ik zie uit naar dagen samen doorbrengen met familie, naar tijd om van alles 
zomaar te doen.   
Maar tegelijkertijd zie ik ook uit naar het nieuwe seizoen, waarin we elkaar weer 
nieuw mogen ontmoeten, elkaar anders in het licht (en zeker in het Licht) mogen 
zien, elkaar in het zonnetje mogen zetten. 
 
Lied 827 mag ons begeleiden de komende tijd. 
Speciaal die tekst uit het 4e couplet, waarin de woorden ‘zonen’, ‘Zoon’ en ‘Zon’ 
op elkaar rijmen. Dat de dichter niet enkel de mannen in het vizier heeft blijkt uit 
het omvattender woord ‘kinderen’.  
 
Ja, wij zijn allen zonen der belofte, 
kinderen van de dag die komen zal, 
als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte, 
roepend van recht en vrede overal! 

 
Ds. Daan Bargerbos 

 
  



 

KERKDIENSTEN   Hervormde gemeente Diever Dwingeloo 
 
Zondag 7 juli     10.00 uur Ds. H. Nobel uit Hoogeveen 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 14 juli     10.00 uur Ds. E. Eefting uit Groningen 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 21 juli     10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Diever 
  
Zondag 28 juli     10.00 uur Ds. mw. T. Braam uit Wittelte 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 4 augustus    10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 11 augustus    10.00 uur Dhr. A. Metselaar uit Hollandscheveld 
     Gezamenlijke kerken, tent Lhee 

Drentse Oogstdienst in Dwingeloo 
m.m.v. VCE Westerveld 

 
Zondag 18 augustus    10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 25 augustus    10.00 uur Ds. I. Iepema uit Zwolle 
     Dienst in Dwingeloo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  

http://www.kerkdienstgemist.nl/


GEZAMENLIJKE NIEUWS  
 
Rommel- en Reuringmarkt 6 juli 2024 
Op zaterdag 6 juli organiseert de Brug-Es Kerk op de Kleine Brink in 
Dwingeloo een grote Rommel- en Reuringmarkt. Uit de dubbele naam blijkt al 
dat alleen de naam ‘Rommelmarkt’ de lading niet dekt, want er is die dag veel 
meer te beleven.  
Naast een breed aanbod van tweedehandsspullen is er voor de kinderen een 
spelcircuit, een verkleedtent, er kan gegrabbeld worden en er zijn 
raadspelletjes. Ook zijn er kinderrondes bij het rad van avontuur, waarbij leuke 
prijzen zijn te winnen. En dat geldt ook voor de volwassenen. 
Naast kraamverkoop is er verkoop bij opbod, want er zijn veel mooie spullen en 
leuke prijzen binnengekomen. 
Niemand hoeft de markt met een lege maag te verlaten, want ook op 
horecagebied is er een grote keus. Er worden pannenkoeken en ‘knieperties’ 
gebakken, er is koffie/thee/frisdrank met koek of brood, er is een 
barbecuewagen zodat er broodjes hamburger gemaakt kunnen worden. Zelfs 
een pizza-oven ontbreekt niet op de horeca-afdeling van de markt. Er worden 
zitjes gemaakt waar rustig gegeten kan worden.  
Alles is dus aanwezig voor een leuke en gezellige dag.   
 
De Rommel- en Reuringmarkt gaat op zaterdag 6 juli om 9.30 uur open en 
duurt tot 15.00 uur.  
  
 
 
Wandelconcert 12 augustus 2024 
 

Het begint al een traditie te worden: het 
wandelconcert in de vakantie. Ook dit jaar komt 
Jaap de Kok weer naar Diever voor een orgel- en 
zangconcert. 
Door wie hij op het orgel begeleid wordt is nu nog 
niet bekend. 
 

                                                                   
Het concert begint om 15.00 uur in de Kruiskerk  
en na een half uur gaan we samen naar de 
Pancratiuskerk voor het vervolg. 
 
Komt u ook luisteren? Van harte welkom. 
 
 
 
 



Theologische verdieping voor geïnteresseerden Assen 
 
      Verbredend          Verrassend          Verrijkend          Veelkleurig 
Onze folder voor ons nieuwe seizoen 2024/2025 is uit: deze kan liggen op de 
informatietafel in uw eigen kerkgebouw. Een folder voor een driejarige cursus 
op de dinsdagmorgen in Assen, oecumenisch van aard en opzet. Afgelopen 
jaren verwelkomden wij cursisten uit heel Drenthe, O-Friesland, ZO-Groningen 
en N-Overijssel, uit allerlei verschillende kerken en van jong tot oud. Soms 
zochten ze een maatje om gezellig met elkaar mee te kunnen rijden. Dit alles 
gewoon uit interesse in Geloof, Bijbel en Kerk; zelfs ook zonder al te veel 
voorkennis.  
Reacties van enkele cursisten:                                                                                                                    
‘Als geïnteresseerde, nog niet zo ingevoerd in de materie van het christendom, 
ervaar ik de cursus als een enorme verrijking’. 
‘Deze theologische cursus geeft verdieping aan mijn geloof, ook als katholieke 
parochiaan in Assen. Ik kan iedereen die twijfels heeft - of niet - bij zijn/haar 
geloof aanraden, deel te nemen aan deze cursus. De docenten en de leerlingen 
tonen zich allemaal even betrokken bij het geloof.’                                                                              
‘De cursus gaf mij bevrijding van een tunnelvisie. Ik lees en beleef de dingen 
nu anders’.  
Er valt nog veel meer te ontdekken. Maak zeker gebruik van onze folder, ook 
niet te vergeten onze website www.tvgassen.nl  of maak kennis met onze 
secretaris die u over van alles verder kan vertellen: Bert van Maanen.  
Tel. (0599) 653202 of M. 06-51846656. Email: vanmaanen.albert@gmail.com  
 
Wij zijn er klaar voor. U ook? Voel je welkom, en … meld je alvast aan toch?! 
 
 
 
 

 
  

De redacties van Samenspraak 
wensen jullie allen een fijne zomer! 

 
 

http://www.tvgassen.nl/
mailto:vanmaanen.albert@gmail.com


BIJ DE DIENSTEN 
 
Onderstaand het overzicht van de lezingen zoals aangegeven in het 
Oecumenisch Leesrooster, opgesteld door de Raad van Kerken. 
 
We zijn aanbeland in de zondagen van de zomer. De kleur is groen, en je zou 
deze zondagen kunnen karakteriseren met het woord ‘groei’. Hoe groeit de 
gemeente? Hoe groeien wij individueel? De lezingen voor de komende periode 
helpen in die zoektocht. 
 

7 juli, 3e zondag van de zomer 
Ezechiël 2, 1-7; Marcus 6, 1-6 
 
14 juli, 4e zondag van de zomer 
Jesaja 52,1-6; Marcus 6,6b-13 

 
21 juli, 5e zondag van de zomer 
Jeremia 23,1-6; Marcus 6,30-44 

 
28 juli, 6e zondag van de zomer 
Jesaja 63,7-14; Marcus 6,45-52 

 
4 augustus, 7e zondag van de zomer 
Deuteronomium 10,12-21; Marcus 7,1-23 

 
11 augustus, 8e zondag van de zomer 
2 Koningen 4,8-18(37); Marcus 7,24-30 

 
18 augustus, 9e van de zomer 
Jesaja 35,1-10; Marcus 7,31-37 

 
25 augustus, 10e van de zomer 
2 Koningen 4,42-44; Marcus 8,1-21 

 
Geen Bijbel leesuurtje tijdens de zomerperiode 
In de zomerperiode pauzeren we het wekelijks uurtje lezen van de Bijbelteksten 
voor de komende zondag. 
Dat betekent dat we dinsdag 3 september weer om 13.30 uur bij elkaar komen, 
in de consistorie van de Nicolaaskerk, ter voorbereiding op de viering van 
zondag 8 september. 
 

Ds. Daan Bargerbos 
 
 
 



Wat vieren we? Stukje bij beetje – Orgelspel  
Wanneer we op een zondagmorgen de kerk binnenkomen, dan is in negen van 
de tien keer de organist al aan het spelen. Het is een geroezemoes her en der: 
mensen hebben elkaar soms een week of langer niet gezien of gesproken. Er 
valt dus van alles bij te kletsen. Maar er zijn ook mensen die terzijde een rustig 
plekje zoeken, en met aandacht luisteren naar de muziek die ter plekke wordt 
gespeeld. Ik wil het een niet afkeuren en spreek geen voorkeur uit voor het 
ander. Maar ik weet wel dat de meeste organisten zich grondig voorbereiden 
op dit uur van samenkomst. Zij weten welke zondag in het kerkelijk jaar het is. 
Zij hebben al de te zingen liederen van de voorganger doorgekregen. Hebben 
zich daarop voorbereid en ze kennen ook de lezingen die voor deze zondag op 
het rooster staan. Om al die gegevens heen zoekt de organist zijn/haar 
literatuur.  
Die literatuur bestaat niet uit tekstboeken, maar uit muziekboeken. In de 
zomertijd is er andere muziek dan in de zondagen op weg naar Kerst of in de 
diensten rondom Pasen. Er is een rijke geschiedenis aan interpretaties van 
psalmen en andere liederen, die op schrift zijn gesteld. Daarmee gaat de 
organist aan de slag. Er zijn er zelfs die hun eigen muziek schrijven of 
improviseren.  
De momenten in de viering dat deze muziek vooral klinkt is allereerst hier aan 
het begin van de viering. Later, direct volgend op de preek, is er een moment 
waar meestal meer aandacht is van de kerkgangers. Dan is er nog een 
mogelijkheid tijdens de collecten en ten slotte bij het uitgaan van de kerk. 
Let er maar eens op bij dat spel aan het begin: meestal speelt de organist dan 
al iets van wat vroeg of laat terug komt in de dienst. Een voorspel voor de 
intochtspsalm, een variatie die past bij deze zondag in dit kerkelijk jaar. Een 
improvisatie wellicht die al vooruitgrijpt op een van de lezingen. 
En zoals bij elk ‘levend spel’ geldt ook hier: het is eenmalige muziek, die nu en 
die hier klinkt. Dat verdient toch de nodige aandacht? 
 

Ds. Daan Bargerbos 
 
Zin in ouderdom 
Aan het begin van dit seizoen ‘23/’24 zijn we een aantal keer bij elkaar geweest 
met een groep geïnteresseerden rondom het thema ‘Zin in ouderdom’. De titel 
is ontleend aan het gelijknamige boek van collega Jan van Baardwijk en 
geestelijk verzorger René Rosmolen. 
Zo prijst uitgever Skandalon het boek aan: “Zin in de ouderdom is hét boek over 
zingeving in de ouderdom. Voor ieder die zich wil verdiepen en bezinnen in de 
ouderdom, rijk geïllustreerd met oude en hedendaagse kunst en poëzie, met 
gespreksvragen en suggesties voor bijeenkomsten.”  
 
Op woensdagmorgen 14 augustus om 10.00 uur wil ik een begin maken met 
het vervolg op de eerdere bijeenkomsten. We komen bij elkaar in de consistorie 
van de Nicolaaskerk. Heeft u zin om mee te doen? Geef dat dan even (liefst per 



mail) aan mij door. En het is geen bezwaar als u de eerdere bijeenkomst(en) 
niet heeft meegedaan. We maken een frisse start. Van harte welkom! 
 

Ds. Daan Bargerbos 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
De vergadering van 18 juni jl. werd geopend door ds. Daan Bargerbos met het 
lezen van Psalm 133, in zowel de NBV als in de ‘vrije’ vertaling van Huub 
Oosterhuis (uit: ‘150 Psalmen vrij’). Psalm 133 is een pelgrimslied, wat wordt 
gezongen op weg naar de tempel in Jeruzalem. Het is een bede om Eenheid, 
waar we juist in de huidige tijd zoveel behoefte aan hebben. Huub Oosterhuis 
zegt: ‘zijn met velen, zo eendrachtig voelt de nieuwe wereld die komen zal’.   
 
Er is uitgebreid gesproken over een memo getiteld ‘Toekomstvisie Missie 
Westerveld’. Naast een terugblik op wat er is bereikt, wordt er vooruitgekeken: 
in welke vorm gaat de Missie Westerveld verder? Vooral lokale activiteiten lijken 
het meest succesvol en haalbaar. Onze gemeente is niet aangesloten bij de 
Missie Westerveld, maar lokaal wel zeer actief en sterk betrokken bij onze 
dorpen. Met de vele activiteiten die er lopen, dragen wij bij aan verbinding en 
ontmoeting. Enige tijd geleden, op zondag 28 januari vond in de Nicolaaskerk 
een bijzondere multiculturele en multireligieuze kerkdienst plaats. Op de 
website van onze kerk vindt u daarvan een prachtige fotoreportage! Als vervolg 
op deze indrukwekkende viering ligt er nu een initiatief van de gezamenlijke 
kerken om ontmoeting tussen de verschillende culturen en religies in 
Westerveld te stimuleren. Onze gemeente is daarbij nauw betrokken en 
ondersteunt dit initiatief. Het zou mooi zijn indien alle kerken uit Westerveld 
hieraan mee willen doen, om zo de oecumenische gedachte uit te dragen.  
 
De werkgroep Bezinning & Inspiratie heeft mooie activiteiten in petto. 
Gespreksgroepen, meditatieavonden, stiltewandelingen, een kerklezing over 
Ubuntu, een kerkuitje, filmavond en meer. De activiteiten zullen worden 
aangekondigd via de kerkbladen en op de website van onze kerk. De diaconie 
heeft voetbalverenigingen in de regio gevraagd om sportkleding voor de 
‘Kick4Life’ organisatie in Zuid-Afrika. Heeft u een tip? De diaconie zal u 
dankbaar zijn. Die stichting heeft tot doel om het leven en de lange termijn 
vooruitzichten van kwetsbare jongeren in Lesotho te veranderen door middel 
van een breed scala aan activiteiten op het gebied van sociale ontwikkeling 
gericht op gezondheid, onderwijs en ondersteuning bij het vinden van duurzame 
bestaansmiddelen. De verjaorsvesite, waar alle 80-plussers welkom zijn, staat 
gepland voor 23 oktober in Diever.  
 
Er wordt nagedacht over het introduceren van een kerk-app voor onze 
gemeente. Het gebruik van een app zou de informatie-uitwisseling kunnen 
vergemakkelijken. Zoals bijvoorbeeld gegevens over de kerkdiensten, het 



verspreiden van nieuwsbrieven, contacten tussen gemeenteleden onderling, 
het betalen van collectegelden, inzicht in de verschillende roosters en de 
vergaderagenda en communicatie binnen de taakgroepen. Een kleine 
commissie gaat de voor- en nadelen, gebruikersvriendelijkheid etc.  van een 
aantal beschikbare kerk-apps op een rijtje zetten. Wordt vervolgd.  
 
Tenslotte zullen alle nieuw-ingekomen gemeenteleden – vanaf 2020, dus ook 
zij die zich gedurende de coronaperiode inschreven – worden uitgenodigd voor 
een nadere kennismaking op zondag 6 oktober.  
 

Peter Sminia, scriba 
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkdienstgemist.nl 
Wellicht maakt u regelmatig of af en toe gebruik van de mogelijkheid om onze 
kerkdiensten online te volgen via Kerkdienstgemist.nl. We zijn ontzettend blij 
dat we u op deze manier ‘aan boord’  kunnen hebben! En we zijn ook blij dat er 
vrijwilligers zijn die de apparatuur tijdens de kerkdiensten  willen en kunnen 
bedienen. Dank jullie wel daarvoor – dat mag van deze plaats wellicht ook es 
gezegd worden. Helaas gaat er ook wel es wat mis met de bediening van de 
knoppen, met als gevolg dat u de dienst dan niet zo kunt meebeleven als u 
graag had gewild. Erg jammer natuurlijk, helemaal wanneer u dan denkt dat uw 
eigen apparatuur niet goed staat afgesteld. Weet dat we ons uiterste best doen 
om beeld en geluid zo goed mogelijk bij u thuis te krijgen! Hebt u vragen of 
opmerkingen over Kerkdienstgemist, wilt u dan contact opnemen met één van 
de kerkrentmeesters? 
 
Bijdrage Solidariteitskas: gemeenten voor gemeenten.  
In de vorige kerkbode vond u een inlegvel met het verzoek om uw bijdrage voor 
de Solidariteitskas te betalen. De kas die wordt gebruikt om plaatselijke kerken 
die dat nodig hebben financieel te ondersteunen. Samen de schouders er 
onder! Op dat inlegvel stond ook een QR code, waarmee u snel zou kunnen 
betalen. Tot zover de goede bedoeling. 
 

Het was helaas een code voor éénmalig gebruik, dus 
alleen nuttig voor de eerste, snelle gebruiker. Anderen 
kregen een melding in de trend van ’er is al betaald’. 
Verwarrend natuurlijk – mijn excuses hiervoor! Hierbij, 
voor als u het nog es wilt proberen, alsnog een juiste 
QR -code. Die is ingesteld op de bijdrage voor één 
persoon (€ 12,50), maar u kunt m dus meermaals 
scannen met uw bankapp (of het bedrag wijzigen). 
Zelf overmaken op onze bankrekening mag    

 



CvK collectes juli en augustus 
In juli collecteren we voor de landelijke PKN. Geld zal worden besteed aan 
doelen op het terrein van Oecumene, Pastoraat en Jeugdwerk. Speciale 
aandacht wordt deze maand gevraagd voor het Dovenpastoraat. Dovenpastors 
maken deel uit van het interkerkelijk dovenpastoraat, dat helpt om zo goed 
mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen.  
In augustus collecteren we voor Kerkdienstgemist.nl.   De uitgangscollecte op 
4 augustus is een bijdrage ter dekking van de kosten van koffie, thee en koekje 
erbij! 
 
Dak herstel Pancratiuskerk 
Het project ‘vervangen leien kleine kerkdak’ is uitstekend verlopen. Het college 
van kerkrentmeesters heeft met eigen ogen kunnen zien hoe degelijk en 
deskundig de nieuwe leien bevestigd zijn. Ook de gebintconstructie van het dak 
is op enkele plekken gerestaureerd. De Pancratiuskerk is een prachtig en 
indrukwekkend bouwwerk wat er nu weer even tegen kan.  
 
       George de Roo 
 
Het leiendak 
Het werk is klaar!  Na twee jaar zijn alle leien van het kerkdak, zowel het grote 
als het kleine dak, vervangen. Al het noodzakelijke herstelwerk aan de houten 
kapconstructie is eveneens afgerond. 
Maandag 24 juni 2024 is het complete werk opgeleverd. Tot volle tevredenheid 
van het bouwteam. We kunnen nu wel stellen dat de nieuwe leien op het dak 
zeker 80 mogelijk zelfs tot 100 jaar weer mee kunnen.  
Eind maart 2024 stond de kerk weer in de steigers en nu zijn alle 
werkzaamheden ten behoeve van het complete dak afgerond.  
Nadat de oude leien waren verwijderd is eerst de dampdoorlatende folie 
aangebracht. Deze gaat er voor zorgen dat eventueel vocht in de constructie 
van het dak een weg naar buiten vindt en dat er geen vocht van buitenaf naar 
binnen kan komen. 
Totaal zijn er ca. 23.000 nieuwe leien op het dak aangebracht. En iedere lei is 
door middel van drie koperen spijkers bevestigd op het dakhout. Ook de oude 
loden dakgoten zijn compleet vervangen voor zinken dakgoten. Na vervanging 
van de leien is ook de bliksembeveiliging weer geactualiseerd. Er zijn enkele 
nieuwe verbindingen bij gekomen.  
Ongeveer 300 nieuwe leien zijn opgeslagen boven de gewelven om daarmee 
in de (verre) toekomst eventuele storm- of andere schade te kunnen repareren 
met hetzelfde type leien. 
 
Nu na deze grote klus is de kerk ook “klaar”! 
Met een gerust hart kan dus worden gesteld dat de Pancratiuskerk de komende 
40/50 jaar geen groot onderhoud meer behoeft. Wat de komende jaren rest is 
uitsluitend het gewone jaarlijkse onderhoud, zoals wat schilderwerk, misschien 



hier en daar voegwerk, de dakgoten schoonmaken etc., kortom zeer 
overzichtelijke en betaalbare werkzaamheden.  
In ieder geval zal de jaarlijkse inspectie en rapportage van de 
Monumentenwacht, over de onderhoudstoestand van de kerk, geen 
werkzaamheden meer vermelden van noodzakelijke vervanging van leien en 
urgent onderhoud aan de dakconstructie. 
De   kostprijs   van   het  totale  project  in  2023  en  2024   tezamen   bedroeg 
bijna € 500.000,- 
De kosten zijn in drieën verdeeld: de kerkelijke gemeente draagt 1/3 bij, de 
Stichting Vrienden van de Oude Kerk draagt eveneens 1/3 bij, onder andere uit 
het legaat van Grietje Bakker en de hoogte van de verkregen subsidies 
bedraagt ook 1/3. De opbrengst van de leienactie in 2023 zit hier bij. 
De toezegging dat op een plaquette de namen van allen die één of meerdere 
leien hebben geadopteerd zou worden aangebracht in de kerk is tot uiting 
gekomen in een plaquette onder het orgelbalkon boven de dekenkist. 
 
Hierbij willen wij als bouwteam van het cvk onze speciale dank uit laten gaan 
naar:  

• Hankel’s Technisch Bedrijf uit Wommels voor het zeer kundig 
aanbrengen van alle nieuwe leien en dakgoten.  

• Bouwbedrijf Moes uit Geeuwenbrug voor hun expertise in 
monumentaal restauratiewerk. 

• Onze architect Roel Kouwen uit Tolbert die reeds meer dan 34 jaar 
onze kerk heeft voorzien van advies voor alle uitgevoerde 
werkzaamheden.  

 
Met zeer veel genoegen heeft het bouwteam het “project vervangen leien” 
mogen begeleiden. 

Jan van der Meulen Bosma 
Jaap Ruiter  

                                                



COLLECTE OPBRENGSTEN 
 
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app. 

Zondag Diaconie
* 

Kerkr.  3e col. Doelen 

2 juni € 111.35 € 76.6 € 35,65 D: Roosenvelthuis 
K: Jeugdwerk 
3e: Feest van de Geest 

9 juni € 128,35 € 71,71  D: Project Chagos 
K: jeugdwerk 

* inclusief giften via de bankrekening. 
 
Giften 
In de juni hebben we een gift voor de bloemen mogen ontvangen van €20,00. 
Hartelijke dank hiervoor! 
 
COLLECTEN 
 
U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op  de 
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van 
“Collecte Diaconie”.  De bijdrage voor de kerkrentmeesters 
collecte kunt u overmaken op de bankrekening van het 
college van kerkrentmeesters: CVK Herv. Gem. Diever-
Dwingeloo NL77 RABO 0315 5001 90 onder vermelding van 
“Collecte CVK”.   
Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw 
smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor de 
kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven. 
 
Zondag 7 juli: Kledingbank Westerveld 
De Kledingbank Westerveld, met een winkel in dorpshuis Over Entinghe in 
Dwingeloo, draait volledig op vrijwilligers. Personeelskosten zijn er dus niet, 
maar er worden natuurlijk wel andere kosten gemaakt, zoals de kosten om de 
winkel draaiende te houden. Naast de Kledingbank bestaat er ook de 
Speelgoedbank. Veel inwoners van Westerveld doneren speelgoed en 
bovenkleding, maar ondergoed en bijvoorbeeld sokken moeten nieuw 
aangeschaft worden. 
Op hun website, www.kledingbankwesterveld.nl, kunt u zien hoeveel 
verschillende activiteiten de Kledingbank ontwikkelt, zoals bijvoorbeeld de grote 
speelgoedactie vlak voor Sinterklaas. Kortom, onze bijdrage in de kosten is 
nodig en zal zeker gewaardeerd worden.  
 
 



Zondag 14 juli: de Zonnebloem 
Een handicap kan je bewegingsvrijheid beperken en je afhankelijker maken van 
anderen, waardoor je wereld kleiner wordt. De Zonnebloem streeft naar een 
samenleving waarin mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos kunnen 
deelnemen. Dit betekent dat zij niet meer praktische zorgen zouden moeten 
hebben dan ieder ander. 
De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking, vooral 
voor degenen die sociaal geïsoleerd dreigen te raken. Duizenden vrijwilligers 
organiseren dagelijks sociale en recreatieve activiteiten en werken aan betere 
toegankelijkheid en mobiliteit. Zo verrijkt de Zonnebloem het leven van veel 
mensen met een lichamelijke beperking. 
 
Zondag 21 juli: Chagos 
Het tweejaarlijkse project van de diaconieën van de Brug-Eskerk, de Kapel 
Eben-Haëzer, de Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk richt zich op Chagos, 
Afrika. Huisarts Frans Senff deed jarenlang vrijwilligerswerk voor het Endulen-
ziekenhuis in Tanzania en liet na zijn overlijden in 2021 een deel van zijn erfenis 
na aan dit ziekenhuis, beheerd door de stichting Chagos. Het ziekenhuis biedt 
met 110 bedden hulp aan de meer dan 90.000 nomadische Masai. De 
kraamafdeling verzorgt meer dan 450 bevallingen per jaar, en er zijn afdelingen 
voor kinderen, mannen, vrouwen en TB-patiënten. Maandelijks is er voorlichting 
voor vroedvrouwen. 
 
Zondag 28 juli: Stichting Darsilami 
Darsilami is een dorp in het zuiden van Gambia, grenzend aan Senegal. In 
Darsilami wonen meerdere bevolkingsgroepen samen, elk met hun eigen taal 
en cultuur. Er is geen leerplicht, maar lager onderwijs is gratis. Kinderen hebben 
wel schooluniformen en lesmateriaal nodig. De basisschool heeft 600 
leerlingen; daarnaast zijn er twee kleuterscholen en een middelbare school. 
Slechts 25% van de kinderen gaat naar de middelbare school; meisjes betalen 
geen schoolgeld, jongens wel. 
De stichting ondersteunt kleinschalige projecten die direct de lokale bevolking 
ten goede komen. Alle scholen hebben nog veel behoeften, zoals betere 
banken, leermateriaal, dak reparaties en de aanleg van een schooltuin. 
 
Zondag 4 augustus: Siloam Curaçao 
Siloam is een christelijk gezinsvervangend huis voor kinderen op Curaçao, met 
als primair onderdeel het Kinder Zorg Paviljoen. Het wordt al jaren geleid door 
Robert en Durkje de Vries. Siloam is volledig afhankelijk van giften. De 
benodigde middelen voor exploitatie en uitbreiding van het dorp worden 
opgebracht door vrijwillige bijdragen, legaten en donaties van particulieren, 
bedrijven en kerken. Zo helpen wij samen om Siloam te maken tot een fijne en 
veilige plek waar kinderen liefdevol verzorgd en begeleid worden. Daarnaast wil 
Siloam ook dienstbaar zijn in haar omgeving door de vele arme mensen te 
helpen met voedsel, kleding en andere benodigdheden voor het dagelijks leven. 



Zondag 11 augustus: Kerk in Actie Zending (Pakistan) 
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben 
te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun 
geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. 
Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen door 
middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als 
christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim 
zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee. Via het 
programma Zending steunt Kerk in Actie onder andere christenen in Pakistan. 
 
Zondag 18 augustus: Stichting Effatha 
De Vereniging Effatha werd opgericht op 17 oktober 1888 om de wereld 
toegankelijker te maken voor dove kinderen. Op 2 juli 1991 werd de Stichting 
Vrienden van Effatha opgericht om deze doelstellingen te ondersteunen en toe 
te zien op de juiste besteding van middelen.  
De Stichting financiert projecten die niet door reguliere financieringsbronnen 
kunnen worden betaald. Stichting Vrienden van Effatha besteedt 20 procent van 
haar budget aan binnenlandse projecten en 80 procent aan buitenlandse 
ontwikkelingsprojecten. Deze projecten zijn kleinschalig, basaal van aard en 
hebben een looptijd van drie tot vijf jaar. Enkele structurele projecten, zoals 
Deafnet in Afrika, hebben een langere looptijd. Er worden voortdurend nieuwe 
kortlopende projecten opgezet. 
 
Zondag 25 augustus: UMCG Pastoraat Groningen 
Op verzoek van de predikanten in het UMCG hebben de kerken van de 
noordelijke provincies een werkgroep opgericht om extra uren voor 
ziekenhuispredikanten te bekostigen. Deze classicale werkgroep van de classis 
Groningen-Drenthe zamelt gelden in en wordt jaarlijks financieel gecontroleerd 
door de CCBB (Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken 
van de PKN). 
De werkgroep fungeert niet alleen als de inzamelpunt van de financiële 
middelen, maar ook als verbinding tussen ziekenhuispredikanten en de kerken. 
Jaarlijks vinden er vergaderingen plaats met een delegatie van predikanten en 
een lid van de directie van het ziekenhuis. De predikant in het Beatrix 
Kinderziekenhuis van het UMCG wordt ook gedeeltelijk door de werkgroep 
bekostigd. 
 
Melding van ziekte en overlijden 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we 
er aandacht aan kunnen besteden. 
 
 
 



Vervoer Diever - Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, m. 06-55255122. 
 
AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activitiet 

3 juli  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

12 juli  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

17 juli  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

26 juli  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

7 augustus 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

9 augustus 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

12 augustus 15.00  Wandelconcert Kruiskerk / Pancratiuskerk 

14 augustus  10.00   Bijeenkomst “Zin in Ouderdom” 

21 augustus. 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

23 augustus 10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

3 september 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

 
 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag 21 augustus 2024  inleveren 
bij email kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl  
De volgende Samenspraak verschijnt op:                  

           30 augustus, 4 oktober en 1 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijbelleesrooster 
 
Juli     Augustus 
1  Psalm 88   1 Zacharia 6: 9-15 
2  Handelingen 9:  1-19a  2 Efeziërs 4: 1-6 
3 Handelingen 9:  19b-31  3 Efeziërs 4: 7-16 
4  Romeinen 14: 1-12  4 Marcus 7: 1-13 
5   Romeinen 14: 13-23  5 Marcus 7: 14-23 
6  Psalm 28   6 Psalm 29 
7  Marcus 6: 1-6a   7 Efeziërs 4: 17-5: 2 
8  Psalm 117   8 Efeziërs 5: 3-20 
9  Romeinen 15: 1-13  9 Deuteronomium 8: 1-6 
10 Romeinen 15: 14-24  10 Deuteronomium 8: 7-20 
11  Romeinen 15: 25-33  11 Marcus 7: 24-30 
12  Romeinen 16: 1-16  12  1 Korintiërs 15: 1-11 
13  Romeinen 16: 17-27  13 1 Korintiërs 15: 12-19 
14  Marcus 6: 6b-13  14 1 Korintiërs 15: 20-34 
15 Marcus 6: 14-29  15 1 Korintiërs 15: 35-49 
16  Efeziërs 1: 1-14   16 1 Korintiërs 15: 50-58 
17 Efeziërs 1: 15-23  17 Psalm 119: 89-96 
18  Zacharia 1: 1-6   18  Marcus 7: 31-37 
19 Zacharia 1: 7-17  19 Psalm 119: 97-104 
20  Zacharia 2: 1-9   20 Efeziërs 5: 21-33 
21  Marcus 6: 30-44  21  Efeziërs 6: 1-9 
22  Efeziërs 2: 1-10   22 Efeziërs 6: 10-24 
23  Efeziërs 2: 11-22  23 Psalm 119: 105-112 
24  Zacharia 2: 10-17  24  Marcus 8: 1-13 
25 Zacharia 3: 1-10  25 Marcus 8: 14-21 
26  Zacharia 4: 1-14  26 Marcus 8: 22-26 
27  Zacharia 5: 1-11  27 Deuteronomium 9: 1-14 
28 Marcus 6: 45-52  28 Deuteronomium 9: 15-29 
29  Efeziërs 3: 1-13   29 Deuteronomium 10: 1-11 
30  Efeziërs 3: 14-21  30 Deuteronomium 10: 12-21 
31 Zacharia 6: 1-8   31 Zacharia 7: 1-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


